LES 2

Uit “De Bhagavad-Gita zoals ze is” en “Op weg met de Bhagavad Gita”van Mansukh Patel

Arjuna moet zijn plicht doen.

Wat bedoeld Krishna met plicht ? Dharma, het is dat wat wij te doen hebben.

Plicht is verschillend voor elke bevolkingsgroep. Wat is de algemene gangbare opvatting in het Westen, in het Oosten ?

Er is een algemene aanvaarde opvatting van plicht en dat is geen schade doen. Breng geen leed toe aan enig levend wezen, dat is een deugd, schade doen is zonde. Onbevreesd zijn. Angst maakt van de mens een lafaard. Iedere daad, die de mens omlaag trekt, is niet onze plicht.

Hij die het lagere werk doet, is daarom geen lager mens. We mogen iemand uitsluitend beoordelen naar de wijze waarop en de geest waarin zij/hij haar/zijn plichten vervult. Toch leidt werken uit plichtgevoel tot werken zonder enige gedachte aan plicht tot iets hogers en voorkom je de verspilling van energie op een lager plan, opdat de ziel zich op een hoger niveau kan ontplooien. Plicht is zelden aangenaam, alleen wanneer de liefde de wielen smeert, lopen zij zacht. Plicht kan ook tot ziekte, tot fanatisme leiden. De hele maatschappelijke organisatie ontwikkelt zich dus bewust of onbewust op het gebied van handeling en ervaring, waar wij door onze zelfzucht in te tomen de weg vrij maken voor een onbegrensde ontplooiing van de ware menselijke natuur.

Het 2e hoofdstuk  “De hoogste kennis”

Sutra 11-46 het pad van kennis

Sutra 1-47

Tot nu toe heeft Krishna geen woord gezegd en is hij het toonbeeld van geduld en verdraagzaamheid en glimlacht, (Hij laat ons zien dat het goed is onze glimlach te bewaren, ongeacht wat er om ons heen gebeurt) als hij Arjuna angstvallig ziet zoeken naar redenen om niet te hoeven vechten. Zelfmedelijden haalt ons nu eenmaal naar beneden en beperkt onze mogelijkheden. Arjuna bekijkt de situatie op een emotionele manier, waardoor juist inzicht altijd wordt verhuld.

Verander je manier van kijken, verander de manier, waarop je de wereld ziet.

Krishna, kijkt toe en toont geen spoor van medeleven.

Pas als Arjuna in tranen uitbarst van pure wanhoop, pas als we realiseren, dat we zelf onze negatieve eigenschappen niet kunnen overwinnen, zoeken we hulp. 

En meestal gebeurt dat buiten ons. Maar wanneer we ons afstemmen op onze ziel, het Hogere Zelf en onze eigenzinnigheid (boog) loslaten, kan de ziel beginnen met te onderrichten.

(Soms is het dan ook goed om meer te luisteren naar wat anderen ons te zeggen hebben en naar wat we werkelijk nodig hebben).

Krishna geeft hem weer kracht, door “Sta op en vecht/doe je plicht” te zeggen. Krishna zal je altijd steunen, maar nooit je illusies versterken. (Ghandi. Maarten Luther King)

Ga staan, middenin je eigen oorlog en val je eigen haat/woede aan met vergevingsgezindheid.

Krishna draagt hem dan de hogere kennis over. 

Hij legt Arjuna uit dat hij niet zijn lichaam is, maar wel een onsterfelijke ziel heeft, die binnen in hem bevindt. Als je jas versleten is, gooi je hem toch ook weg ? Zou je dan treuren, omdat je hem niet bezit. Waarom treur je dan over je lichaam dat je ziel omkleedt ?

Al onze problemen, zorgen en angsten ontstaan omdat we op een bepaalde manier naar de wereld kijken. Verander de uitgangspunt en de manier waarop we de wereld bekijken. Als je een probleem hebt, vraag je dan af, waarom het probleem juist op jouw pad komt.

Krishna spreekt van reïncarnatie. Over geboren worden en dood gaan, deze zijde en gene zijde, de persoonlijkheid verandert elk leven maar er iets in ons, die onze eigenheid bepaalt. Vergeet dat nooit. 

Draag iets kleins bij je. B.v. steentje, die je er elke keer aan herinnert wie je echt bent (Henk Plaatsman). Het Zelf, dat ongeboren, eeuwig en oeroud is, gaat niet dood als het lichaam overlijdt.

Krishna zegt dat het fysieke leven uit vreugde en verdriet bestaat. Zoek naar de ervaring van het hogere, de eenheid.

Moed, zelfvertrouwen en innerlijke kracht komen voort uit het besef dat we een deel zijn van het universum, dat we altijd veilig en onaantastbaar zijn. Wees trouw aan jezelf op je spirituele zoektocht.Stel belangrijke dingen, die er echt toe doen, in het leven niet uit. Maak de dingen af, waar je aan begint. 

Zeg nu tegen iemand die je dierbaar is hoe veel je van hem houdt.”
Moed, zelfvertrouwen en innerlijke kracht komen voort uit het besef dat een deel van ons altijd onaantastbaar is. Op het diepste niveau kunnen we niet gekwetst worden, we doen alleen ervaringen op. Iedere dag (o.a mediteren, wandelen in de natuur) zorgt dat we contact maken met dat stuk van onszelf, ook al is het een paar minuten. We zullen merken, dat zelfvertrouwen dan vanzelfsprekend wordt.

Krisna zegt dat voor een krijger (en Arjuna is een krijger) niets hogers is dan een gerechtvaardigde oorlog en dat hij er beter van wordt of hij nu wint of verliest, omdat hij aan de kant van het goede staat. Gelijkmoedigheid (zie ook Brahmavihara, de 4e eigenschap Upekkha vlgs Boeddha). 

Uit de macht van de stilte van Carlos Castaneda

Krijgers hebben een verborgen bedoeling met wat ze doen, die niets van doen heeft met persoonlijk gewin. Een gewoon mens treedt alleen op als er profijt te behalen valt. Krijgers handelen nooit voor profijt, maar voor de geest.

Dharma is alles wat ons dichter tot het Zelf brengt. 

(Het Dharma van de Zon is om te schijnen, van de rivier om te stromen, van de mens om de plicht te vervullen, die voorvloeit uit zijn innerlijke aard. Het is dat wat wij te doen hebben in dit leven).

Adharma is wat ons verwijdert van vrede in ons Zelf. Krishna vraagt ons dat te doen wat ons dichter bij vrede brengt i.p.v. woede of verwarring. Er zijn situaties waarin we moeten opkomen voor wat juist is. 

Sutra 47-60 het pad van handelen

Sankya yoga heeft 2 aspecten. Theorie en praktijk. Krishna legt nu uit hoe je de wijsheid kunt verwerven en hoe je deze theorie kunt toepassen op je dagelijks leven.

- Verzorg je lichaam (eten, drinken, slapen), voedt je geest (boeken, gesprekken, ideeën). De ziel is het belangrijkst en verdient meer aandacht dan hij nu krijgt

- Reeds een geringe inspanning bereikt een langdurig effect.

- Wees overtuigd van je doel, dan kan niets je weerhouden. 

- Concentreer je op een aspect van jezelf.

- Bevrijd je van de macht der Guna’s (evenwicht en gelijkmoedigheid)

- Een kalme geest verstoort de innerlijke rust niet door zintuiglijke prikkels. (z.o.)

- Handel vanuit wijsheid (z.o.)

Sloka 54

Arjuna vraagt aan Krishna: “Hoe herken je iemand die in wijsheid leeft ?”

“Hij, die alle verlangens van de geest achter zich heeft gelaten en tevreden leeft in het Zelf.

Hij, die vrij is van lust, angst en boosheid, zich niet opwindt over tegenslag noch hunkert naar vreugde.

Hij, die niet langer gebonden is aan eigenbelang, zich niet verheugd op geluk noch een afkeer heeft van tegenslag.

Hij, die de zinnen beheerst, d.m.v. pratyahara (symbool schildpad), waarbij je de zinnen naar binnen richt en je geest voortdurend gericht houden op je Zelf, het Hogere, God”. 

Zolang wij ons identificeren met het ego (met het veranderlijke) worden we gekweld door verlangen naar zintuiglijke prikkels.

Sutra 61-70 de kracht van toewijding

Als een mens blijft denken aan de zintuiglijke prikkels, ontstaat gehechtheid, gehechtheid brengt verlangen voort en uit verlangen wordt boosheid geboren.

Boosheid verward de geest, waardoor vervolgens het geheugen wordt verstoord. Vermogen tot oordelen gaat verloren.

Neem de kleuren, geluiden en geuren om ons heen zonder oordeel of mening waar.

In de staat van rust eindigt alle verdriet, want het verstand wordt evenwichtig zodra de geest rustig is. Als we van binnen glimlachen net zo als Krishna, kunnen we het leven aan zonder te oordelen of heftig te reageren.

Sutra 71-72 het pad van verzaking

Gandhi mediteerde dagelijks op sutra 54-72

Hebben en zijn. De mens betekent meer door wat hij/zij is, dan door wat hij/zij doet. Door te zijn wie je ook echt bent geef je iets aan de wereld.

Iemand zijn is er zijn, zonder je hart ben je er niet. Door op gemak met jezelf te zijn en anderen. Door werkelijk jezelf te zijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.

Is van de wereld en haar goden zijn.

Zijn is, boven die dingen uitgeheven,

vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is Lichaam. Is twee borsten.

Is naar de aarde hongeren en dorsten.

Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel. Is luisteren. Is wijken.

Is kind worden en naar de sterren kijken.

En...daarheen langzaam worden opgelicht.

Jan van Opzeland

Als de geest iets verlangt, vraag jezelf af “Wil ik dit wel”?

Krishna zegt, dat er geen verband bestaat tussen jezelf en je bezittingen. Als je vrij bent, hoef je niets te bereiken want wat valt er nog te bereiken ? Je hoeft niets te bezitten, wat valt er nog te bezitten ? Zo heerst alleen maar vrede, onbewogenheid. Succes en vrijheid hangen volledig af van wat wij NU doen/zijn.

Ga op in Krishna.

Meditatie:

Wordt een objectieve waarnemer van verlangens, deze komen en gaan, doe een stap terug en wordt de stille getuige.

- Sluit je ogen

Merk op waar je bewustzijn het sterkst aanwezig is.

Doe in gedachten een stap terug

Open nu je ogen en concentreer je op een voorwerp

Doe ook daarvan een stap terug

Leer jezelf echt te zien in plaats van te kijken

- De geest kan alles op wonderbaarlijke wijze onveranderd doen lijken, maar alles verandert : Kijk naar een bloem zoals hij werkelijk is, wisseling van de seizoenen.

- Wanneer ervaar je geluk, welk deel van mij is gelukkig ?

- Mantra: Ik ben vervuld van vrede en de korte visualisatie vrede.

Concentratie: vrede

Ga gemakkelijk zitten of liggen, doe je ogen dicht.

En stel je dan eens voor, dat je lichaam langzaam gehuld wordt in een diepblauw licht. Het is het licht van vrede. Het vormt langzaam, ja het bouwt zich op tot een ware beschermlaag rondom je, waarin je je veilig en geborgen voelt. Je benen zijn er al door omhuld, dan je romp, en dan verder om je armen, je schouders en je hoofd. Je voelt je als ingepakt in een reusachtige, fantastische zachte wattendeken. En je constateert, dat alle angsten en spanningen, alle zorgen en opwinding verdwenen zijn. Bijzonder weldadig ervaar je het blauwe licht in je hoofd en halsstreek. Je voelt een diepe innerlijke vrede en vertrouwen in het leven.

